
 

 

 

 

 

WEGWIJS 

IN DE WORTELTUIN OLST! 

  



 
 

 

  



 
 

Welkom op de Worteltuin in Olst! 
 

Dit boekje maakt je snel wegwijs in de tuin, 

zodat je zoveel mogelijk ongestoord van de 

Worteltuin kunt genieten. 

 

Mocht je nog vragen hebben, mag je ons altijd 

storen.  

 

Veel plezier!! 

 

Hartelijke groet, 

Fenna 06 48 070 216 

Wim   06 21 863 042 
 

 

 

 



 
 

  



 
 

De Worteltuin  

De Worteltuin is speciaal ingericht voor kinderen 

en hun ouders.  

De tuin heeft een geitenwei, een zitje met 

picknickbanken, twee gezellige 

worteltuinhuisjes, een waterspeelplaats, een 

speelveldje en een pipowagen met toilet. In het 

seizoen is er kleinfruit om van te snoepen en zijn 

er bloemen die je kunt plukken. Soms wonen er 

ook kuikentjes. Het is een heerlijk rustige plek. 

Aan de overkant van de weg is de Vinca-tuin. 

Deze tuin wordt gebruikt als coachtuin. 

Wanneer daar geen klantafspraken zijn, kun je 

ook in die tuin rondstruinen. Er is daar van alles 

te beleven! 

 

De rest van het gebied is het privéterrein van de 

buren.  

  



 
 

 

  



 
 

Veiligheid 
 

Uitgangspunt in de Worteltuin is dat volwassen 

bezoekers zelf toezicht houden op kinderen. 

Het bezoek is op eigen risico, dus denk goed om 

elkaar en let op je eigen spullen en die van de 

Worteltuin. 

 

Let vooral op: 

• De weg: er kan soms (te) hard gereden 

worden.  

• De geiten: ga niet zonder toezicht van één 

van ons de geitenren binnen. 

• Planten: veel planten in de tuin kun je zonder 

gevaar eten, maar niet allemaal. Eet alleen 

bessen, bloemen of planten waarvan Fenna 

of Wim aangeven dat het kan. 

• De vijvers en waterbakken in de Vinca-tuin: 

houd kinderen onder de 6 jaar hierbij 

vandaan. 

• De meidoornhaag: dat is de haag tussen de 

tuin van het weiland erachter. Daar zitten 

gemene prikkers aan. 

  



 
 

Respect voor mens, dier en natuur 
 

In deze tuin draait alles om mens, dier en 

natuur. We vragen van jullie als bezoekers om 

respect daarvoor te hebben. 

 

 

  



 
 

Pipowagen 

De pipowagen is een gezellige plek om even 

binnen te zitten. Binnen ligt allerlei speelgoed 

voor binnen en buiten. Er is een klein keukentje 

met een kooktoestelletje op gas.  

De kraan geeft water om je handen te wassen. 

Het is nadrukkelijk geen drinkwater! 

Je krijgt water door middel van de voetpomp in 

het keukenkastje onder de kraan. 

   



 
 

Toiletbezoek 
 

In de pipowagen is een toilet. Doorspoelen kan 

met het water dat in het reservoir zit. Wanneer 

de stortbak leeg is kan die opnieuw gevuld 

worden met een gieter. Vaak staat die gevuld 

klaar en anders kun je hem zelf vullen bij de 

waterpomp. 

 

Wil je de wc netjes achterlaten? 

 

 

  



 
 

Eten en drinken 
 

Er staat drinkwater, koffie, thee, sap/limonade 

en wat lekkers voor jullie klaar. 

Je mag daarnaast altijd zelf eten en drinken 

meenemen naar de Worteltuin. 

 

 

  



 
 

Fenna en Wim 
 

Tijdens het bezoek is tenminste één van ons 

ergens in de Vinca-tuin. Hierbij geven we zoveel 

mogelijk privacy en proberen er ondertussen als 

gastvrouw/heer voor jullie te zijn. 

 

We hopen dat jullie je thuis kunnen voelen 

tijdens het bezoek. Trek ons aan het jasje 

wanneer we hierin wat kunnen betekenen. 

 

Fenna  06 48 070 216 

Wim  06 21 863 042 

 

 
 



 
 

Expeditiekoffer 

Speciaal voor de Worteltuinen is de 

expeditiekoffer ontwikkeld! 

Het is een koffer die je handvatten geeft om  

samen op expeditie in de tuin te gaan. Behalve 

twee leuke dierenhandpoppen zit er een set 

kaarten in met leuke opdrachtjes om in de tuin 

uit te voeren. 

Veel plezier ermee! 

 

 

 

  



 
 

Worteltuinhuisjes 

In de Worteltuin staat twee houten huisjes: de 

Worteltuinhuisjes.  

Als je zo’n huisje met twee handen aan de 

buitenkant beetpakt, kun je ze draaien: in of uit 

de zon, uit de regen, naar elkaar toe of juist van 

elkaar af. 

 

 

  



 
 

Jeu de Boules 

Voor de wat grotere kinderen is er een mooie 

grote jeu de boules baan in de Worteltuin. Er 

staat een koffer met ballen in de pipowagen. 

Altijd onderhands en niet te hoog rollen! 

 

 

  



 
 

Plukken 
 
Bessen en aardbeien 

Wanneer er in de tuin bessen of aardbeien te 

plukken zijn, staan er bakjes voor je klaar. Je 

mag zoveel plukken als je 

wilt en de volle bakjes 

mee naar huis nemen. 

Lekkerder is natuurlijk om 

ze meteen op te eten. 

Proef maar welke er rijp 

zijn. Vraag voor de 

zekerheid bij ons na welke 

bessen je kunt eten. 

 

Bloemen 

Bloemen mag je altijd 

plukken als ze er zijn. Er 

liggen touwtjes klaar om 

een bos te kunnen maken 

en een paar schaartjes 

(voorzichtig!) om ze te knippen.  

Tip: pluk de stelen lang genoeg om ze straks 

thuis als bos in een vaas te kunnen zetten. 



 
 

 

Geiten 

 

Ruth (de wat grotere en grijzere) en Roelien (de 

ondeugend ogende witte) zijn Hollandse 

Landgeiten. Ze zijn nieuwsgierig en nemen graag 

eten van je aan. 

Maar hun maag kan lang niet alles goed 

verdragen. Laat weten als je ze wilt voeren. 

 

Ga niet alleen bij ze naar binnen. Ze zijn enorm 

handig met ontsnappen. 

Als kinderen even bij ze in de ren willen/durven, 

laat het dan weten.  

 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kippen 
 

In de Vinca-tuin scharrelen kippen. Het zijn 

zijdehoenders, een vriendelijk ras. 

Ze houden ervan om gevoerd te worden en eten 

met een beetje geluk uit je hand. 

Als kinderen dat willen/durven, laat het ons 

maar even weten.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Waterspeelplaats 

 

In de Worteltuin is een waterspeelplaats met 

een waterpomp. Pompen is heel leuk, maar niet 

meteen eenvoudig. De pomp moet soms even 

op gang worden gebracht met wat water dat je 

tijdens het pompen bovenin schenkt. Als de 

pomp eenmaal op gang is, lukt het kinderen ook 

wel om te pompen.  

Zorg wel dat ze recht naar beneden een 

pompbeweging maken en niet de handel opzij of 

omhoog drukken. Daar kan de pomp niet zo 

goed tegen…. 

  



 
 

Klusje in de tuin 

 
Wanneer je dat leuk vindt, kun je samen een 

klusje in de tuin gaan doen. Overleg dat met 

ons, dan verzinnen we samen wat leuks. 
 

 

 

 

 

  



 
 

Hoe vond je het in de Worteltuin? 

We doen ons best om een bezoek aan de 

Worteltuin zo ontspannen mogelijk te laten zijn. 

We horen graag van jullie hoe jullie het vonden. 

Vertel ons dat of plaats een berichtje op social 

media: 

Facebook 

(https://www.facebook.com/StichtingWortel) of 

Linkedin 

(https://nl.linkedin.com/company/stichting-

wortel) 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/StichtingWortel
https://nl.linkedin.com/company/stichting-wortel
https://nl.linkedin.com/company/stichting-wortel


 
 

Wil je op de hoogte blijven van 

Stichting Wortel, de Worteltuinen en 

de verhalen?  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief. 

 

  



 
 

PS  

 

De tuin is beschikbaar gesteld voor kinderen en 

ouders vanuit Stichting Wortel. 

Voor meer informatie kun je terecht op 

www.stichtingwortel.nl 

 

Voor het gebruik van deze Worteltuin vragen we 

geen financiële bijdrage. Wil je toch wat geven, 

dan stellen we een donatie erg op prijs. Op de 

website vind je de benodigde informatie op de 

pagina ‘doneren’.  

Stichting Wortel heeft een ANBI status. Dit biedt 

mogelijkheden voor fiscale aftrek van de 

donatie. 

 

Meteen doneren aan Stichting Wortel? 

Het kan hier met onderstaande QR code. 

 

 
 

http://www.stichtingwortel.nl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

VEEL PLEZIER IN 

DE WORTELTUIN!! 
 

 


